Mogen de martelaren U opnemen
bij uw aankomst in het hemelse Jeruzalem.
( Off. Overl. )

Uw gebed begeleide naar de eeuwigheid

De Heer

René PIETERAERENS

weduwnaar van Mevrouw
Bertha VANDEN BOSSCHE

Oud-Strijder - Krijgsgevangene oorlog 1940 - 1945.

Hij werd geboren te Zarlardinge op 30 mei 1912
en is er godvruchtig in familiekring
overleden op 5 mei 1996,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Voor uw aanwezigheid,
uw gebed of medeleven met hen,
danken U de families
PIETERAERENS - VANDEN BOSSCHE
DE SMET - VERSTRAETEN

In gezegende ouderdom is René van ons heengegaan om over te
gaan in een tijdloos bestaan bij de verrezen Heer.

Door zich niet meer zelfstandig te kunnen behelpen, werd zijn
actief leven vrif spoedig afgebroken, maar zijn geest bleef alert
en wonend onder de schaduw van de kerktoren, leefde hij attent
mee met alles wat op parochiaal of kerkelijk gebied te gebeuren
viel.

Telkens wanneer hij thuis de H. C e mocht ontvange
was voor hem een heuglijke dag waar hif naar uitkeek en vond
hij er de kracht in om verder in geloof en vertrouwen verder te
leven.

Ook de nooit aflatende zorg en toewijding van zijn dochter Anny
was voor hem een blijvende vreugde en reden tot stille dank-
baarheid.

Heer, geef Gif hem, die in U geloofde en graag uw genadegaven

aanvaardde, dat hij nu deel mag hebben in uw eigen heerlijkheid.
Gespaard van alle lijden en kwalen moge nu de eeuwige gelukza-
ligheid zijn deel worden.
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