Gods liefde is eindeloos,
die alle leven schiep,
en elk verwekken zal die ooit ontsliep.
Guido Gezelle
t

Heer, geef in uw goedheid rust en vrede aan
MEVROUW

Maria-Theresia Pieteraerents

echtgenote van de Heer
Hermien VAN DEN MEERSSCHAUT,

geboren te Nederbrakel op 27 maart 1896 en
godvruchtig overleden te Brakel
op 19 oktober 1976,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

God, heb dank voor dit lange, mooie leven.

Zij was een liefhebbende en zorgzame echt-
genote en moeder.

Zij was vroom en rechtvaardig.

Graag hadden wij haar nog vele jaren bij
ons gehouden, maar wij vertrouwen haar aan
uw Liefde toe.

Ons geloof is onze sterkte.

De families
PIETERAERENTS,
VAN DEN MEERSSCHAUT,
DE PESSEMIER,
SOLEME,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




