Ik heb lang en gelukkig geleefd,
mij met weinig tevreden gesteld,
niets gevraagd en veel gekregen,
en ik ben van alle goede dingen voldaan,
zachtjes ter Gode gegaan.
(Stijn Streuvels).

Dankbare herinnering aan
De Heer
Achille PIETERS

zoon van wijlen
Arthur en Clarisse Pieters - Soetens

geboren te Zarlardinge op 25 mei 1909
en plotseling overleden

te Geraardsbergen op 1 december 1991.

De families
PIETERS en SOETENS,

danken U voor uw medeleven en gebed.

'k Worde elke dag geboren
en ik sterve op elken dag,
maar lemand heeft mij gesproken, dien
'k verstaan kon, in mijne ooren :
” Zijt zonne Mij, zijt blomme Mij,
en steunt op ons verbond
ofschoon gij eenmaal sterven zult,
geen dood en zal u stooren”.

Daar steune ik, hergestorven,
hergeboren, af en aan,

mijn’hope en mijn betrouwen op :
gij, zonne, zult verzinken,

en duister als de blommen zijn,
die stierven : eeuwig staan

zal blijven zij, die bouwen wilt
op God, en eeuwig blinken.

(Guido Gezelle).
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