Gedenken

wij dankbaar

't leven en sterven
van

MEVROUW

Clémentine PIETERS
Weduwe van Heer Gustave VANMAELDERGEM

Geboren te Opbrakel op 26 juli 1885 en vrede-
vol in de Heer ontslapen te Oostende op
15 januari 1976, gesterkt door het Sakrament
der zieken.

Moeder heeft de laatste bladzijde van haar
levensboek mogen beéindigen in diepe levens-
vreugde, mogelijk gemaakt door lieve mensen
die haar dankbaar omringden. Zacht en vredevol
is ze ingeslapen om te ontwaken bij de Heer.

De vreugde is altijd de weerglans van 'n diep
geluk, beeld van vervulling, beeld van Gods
kracht, welke de mens voortdurend vernieuwd
en jong maakt. Zij wordt het deel van elk goed
mens en omvormt de mens tot 'n blijvende
vriend van 't Licht.

Daarom is dit gebeuren, spijts de diepe pijn,
schoon en heilig, schenkt het ons dankbaarheid
en vreugde om Gods grote liefde voor de
mens. Alles spreekt ons van hoop en leven,
van rust en vrede, voor moeder.

Van harte bidden wij dan :

God,

Uw Zoon Jezus, maar ook moeder,

heeft ons het zicht geopend op 'n levenskracht,
welke sterker is dan elk sterven.

Schenk haar nu de volle vreugde

door haar thuis te laten komen bij U,

bij vader en alle familieleden en vrienden
die haar reeds zijn voorgegaan.

Beste Maria en Miel, dank voor de vele blijde
dagen, vooral in de laatste jaren, die ge me zo
maar geschonken hebt.

Beste kinderen, wees goed voor elkaar, het
leven kan dan zo mooi zijn.

Beste kleinkinderen, wees goed voor uw ouders
al de dagen van je leven.

O.L. Vrouw, bid voor ons.
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