Voor hen die in God geloven, wordt het leven
slechts veranderd, niet ontnomen. (Prefatie der mis)
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BIDT VOOR DE ZIEL

van MIINHEER

EUGEEN PIETERS

echtgenoot van Mevrouw
Marie Van Der Meulen

geboren te St-Maria-Oudenhove, de 2 juni 1892 en

overleden te St-Martens-Lierde, de 29 april 1956. -

Versterkt door de laatste troostmiddelen onzer
Moeder de H. Kerk.

Lid van de bond van het H. Hart

Met het geduld van de sterke heeft hij 't leed ge-
dragen van zijn pijnlijke, kortstondige ziekte en de
berusting in Gods wil heeft zijn dagen geheiligd in de
smeltkroes van het lijden. De goedheid van zijn hart
envan zijn rechtgeaarde inborst, deden hem van
eenieder beminnen en zijn woord was een daad om
de naaste dierbaar en behulpzaam te zijn. Daarom
zal eenieder zijn onvoorzien afscheid betreuren en
zijn aandenken in ere blijven.

Vaarwel, lieve echtgenote, met wie ik zovele lange
jaren lief en leed gedragen heb : de dagen zijn hard,
doch heb moed en vertrouw steeds op God, want
's werelds geluk is zo broos en zo ras vergaan.

Vaartwel, beminde kinderen en kleinkinderen,
hebt dank voor uwe liefderijke genegenheid : troost
u; ik re naar een beter oord, bldt voor mij, want
wij ' scheiden niet voor eel

Zoet hart van Jezus, il
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De familién

PIETERS, VAN DER MEULEN,
REMY en DE PREZ.

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlgden van hun teer-




