Als wij met Christus gestorven zijn, zullen wij
met Hem leven.

In de vrede van Christus ruste

DE HEER

GASTON PIETERS

weduwnaar van
ELZA CLINQUANT

geboren te St.-Martens-Lierde, op 30 december
1914 en godvruchtig overleden in de St. Francis-
cuskliniek te Brakel, op 29 april 1980, gesterkt
door de HH. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder 1940-1945.

T

De families PIETERS, VAN DE PONTSELE,
CLINQUANT en VAN DER MEULEN,

zijn erkentelijk voor uw blijken van
medeleven in hun rouw en danken U.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - €& (055) 42 26 41

« Zo gaarne werken, en nu niet meer kunnen »,
heeft onze duurbare afgestorvene met een diepe
zucht meer dan eens herhaald. Hij die nooit voor
welke inspanning dan ook uit de weg ging als
het ging om zijn bedrijf of om andere mensen
te helpen. Waarlijk, de gezondheid waardeert
ieder mens maar ten volle als ze er niet meer is.

De dood van zijn duurbare echtgenote heeft
een onverwoordbare droefheid nagelaten in het
hart van deze toegewijde en zorgzame huisvader,
hij die het ondervonden heeft alleen weet ervan
mee te spreken.

Het verlies van degene die vanzelf het woon-
huis tot een oord van rust, berusting en gebor-
genheid kan maken kruipt dieper dan iemand kan
vermoeden en ondermijnt de sterkste gezondheid.
Na de afwisselende zorgen van de kliniek te
Brakel en het pogen om thuis nog eens te her-
pakken moest hij stilaan toegeven... het gaat niet
meer... dat Ons Heer er het beste mee doet, en
dankbaar aanvaardde hij dan ook de gelegen-
heid om thuis met de Hoogdagen O. L. Heer te
ontvangen en dit met de grootste eerbied.

Willy en Marcella, hard hebben wij ons inge-
spannen om het met elkaar en voor elkaar goed
te hebben in de komende jaren. Veel te vroeg
moet ik U verlaten, ook de kleine Chris die ik
zo gaarne zag. Moge de Heer U nu vergelden
wat Gij voor vader gedaan hebt en U beiden de
gemoedsrust schenken die U toelaat, in alle op-
rechtheid te getuigen : « Voor vader hebben wij
gedaan wat wij konden », blijft in deze gestelte-
nis dan ook voor mij bidden.

Duurbare familieleden, vrienden en kennissen,
ook U zeg ik nog een dankbaar vaartwel en tot
later op de plaats, die de Heer zelf heeft beloofd
aan allen die in Hem hebben geloofd.

Ten paradijze geleiden hem de engelen.




