Ze was zo goed, we hadden haar zo lief.
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Uw meeleven was voor ons een troost.
Uw gebed voor onze overledene een blijk van

sympathie.
We danken U oprecht.
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Mama, je was goed en lief, je hield van het
leven, van alles wat mooi was. Geen inspanning
was je te veel, geen offer te zwaar.

We zijn met ons verdriet nooit alleen gewesest
want je wou niet dat we zorgen hadden. Je hebt
je leed op een onvergetelijke manier gedragen,
nooit toonde je ons hoeveel pijn je wel had.

We zien je altijd met je zachte glimlach, blij
om onze kleine vreugden, vol interesse voor al
wat we deden. Je zal nooit echt heengegaan
zijn ; we kunnen de zon niet missen en jij was
die warmte in ons huis. We vergeten nooit hoe
weinig je aan jezelf en hoeveel je aan ons dacht.

Dank je, liefste mama, voor het geluk dat we
samen mochten beleven. Uw liefde voor papa is
het mooiste voorbeeld dat je ons geven kon. Ze
zal hem helpen omdat hij weet, zo iets gaat niet
voorbij, echte liefde sterft niet. We zullen doen
wat je ons vroeg : «veel van elkaar houden en
goed zijn zoals jij dat was, dan is alle verdriet
nog te dragen ». Onze Lieve Vrouwke heeft niet
geluisterd naar ons gebed, wellicht wou ze je
dicht bij haar.

Vaart wel, mijn dierbare echtgenoot, kinderen
en kleinkinderen, familieleden en geburen... zo-
als het voor mij alles was goed te kunnen zijn
voor u heeft het mij zoveel troost en sterkte ge-
geven te mogen ondervinden dat Gij op uw
beurt al het mogelijke voor mij deed. Blijft zo
voor elkaar zorgen en vergeet mij niet in uw
gebeden, zo blijven wij innig met elkaar ver-
bonden, zo zal de diepe zielepijn om het tijdelijk
afscheid stilaan een troost worden en hopen we
samen mekaar eens weer te zien in de liefde
van God. Vaartwel.

O. L. Vrouw onbevlekt ontvangen, neemt Gij
haar onder Uw moederlijke bescherming.




