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Vader, wlf zijn bedroefd omdat wij U,
onze troost verloren hebben.

+ TOT AANDENKEN ¥

aan Mijnheer

HECTOR-HENRI-ARTHUR PIETERS

echtgenoot van Mevrouw SIMONNE HEYSE

geboren te Nederbrakel,de 8 januari 1912, en over-

leden te Opbrakel, de 13 december 1957, als slacht-

offer van een auto-ongeval aan een onbewaakte

spoorweg.

Gesterkt door het H. Oliesel en de Pauszlijke Zegen
In Articulo Mortis.,,

LID VAN DE BOND VAN HET H. HART.
S

Nogknielend in onderwerping bij 't plotse heengaan
van zijn vader, sloeg de Heer opnieuw toe, voor de
derde maal in één jaar.

Hector was een vader, bezield met de mooiste ge-
voelens van liefde en opoffering voor zijn vrouw en
kinderen, Goedheid, plichtsbetrachting. familieleven
en zorgen waren trekken van zijn persoonlykheid.

Zoals iedere morgen vertrok hij ijvervol naar ziin
dagtaak. Er hing een dichte ochtendmist ep op e2en
boogscheut van zijn huis, 2an een onbewaakte over-
weg stond de Meester over leven en dood... Hector
was voorzichtig van aard, maar hier kon hij geen
voorzorgen nemen... het werd een ontzettende ramp!

Spijtig! dat het kostbare leven van een goede va-
der, in deze moderne tijd, door de staat niet beter
kan beschermd worden.

Maar God, indien Gij het zo wilt, ik ben bereid,
Uw Wil geschiede! O Heer, zij hadden vader zo no-
dig en bitter vloeien hun tranen, verstomd over de
broosheid van hun geluk. Gij zijt de Vader der we-
zen en in mijn hartverscheurend leed vertrouw ik U
mijn kleine, weerloze, lieve kindjes. Ik ga nu.. uur
op uur, acht dagen nadat ik mijn eigen vader bl)stond
in .zijn stervensuur.
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Lieve Echtgenote, gij alleen weet hoe diep ik U be~
min en hoe pijnlik mi) deze scheiding valt. Des te
zwaarder valt dit kiuis, nu juist op hetogenblik dat
wij in hetsvaderlijk huis de tradities van de familie
gingen voortzetten. Wees moedig, zorg voor onze
kinderen, ik waak van hierboven.

Duurbare broeders, mijn biddeude kloosterzuster,
schoonbroer en schoonzusters, wees één in de be~
scherming van mijn kindjes, de Heer zal er u voor
zegenen |

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

Mevrouw Hector PIETERS-HEYSE.
Heer Ludo PIETERS,
Mejuffer Marina PILTERS.
Mejuffer Magda PIETERS.
De Familien PIETERS, HEYSE,
DEPESSEMIER, PIETERAERENS,

bedanken U voor de blijken
van deelneming.

Uitg. A. De Croo, Koster, Opbrakel




