« In deze hoop wil ik leven en steiven ».

ey

BID OM VREDE VOOR
DE HEER

Hilaire PIETERS
echtgenoot van Mevrouw Clara KETSMAN

(gepensioneerd mijnwerker)

geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 22 de-

cember 1913 en godvruchtig overleden in

Dr. Goffaerts kliniek te Zottegem op
22 mei 1973.

Voorzien van de H. H. Sacramenten der
zicken en de Pauselijke Zegen.
Goede echtgenote, kinderen, kleinkinde-
ren, al uw zorgen waren voor mij. Daarom
ook al mijn dank !

« Het leven is een krijgsbanier,

door goede en kwade dagen.

... Het leven is de kruisbanier

tot in Gods handen dragen ».
(G.G.)

« Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen :
zalig de doden die in de Heer sterven.
Van nu af aan mogen zij rusten van hun
arbeid, want hun werken vergezellen hen »

(Openbaring 14, 13)

« Laat uw hart niet verontrust worden,
Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In
het huis van mijn vader is ruimte voor
velen... Ik ga heen om een plaats voor U
te bereiden... copdat gij zult zijn waar
ik ben ». (Evangelie Johannes)

Heer neem uw dienaar Hilaire op.

Geef hem vrede, rust en onvergankelijk
geluk. Laat hem opstaan en in heerlijkheid
verrijzen ».
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Mevrouw Clara Ketsman; zijn echtgenote.

Mijnheer en Mevrouw Lucien en Iréne
Pieters-Van Ruyskensvelde en kind Filip;

Mijnheer en Mevrouw Julien en Rosette
Pieters-Van Overwaele en kind Karoline;
zijn kinderen en kleinkinderen.

De families Pieters - Ketsman - De Cremer -
Haegeman;

danken U voor de gebeden en deelne-
ming, in hun diepe rouw.

De Beiaard




