Want van die goeden waart gij een
die goud in 't hart bewaren :

de wereld ziet er over heen,

maar God =zal z'openbaren. (P.R.)
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TOT ZALIG AANDENKEN VAN
MEJUFFROUW

Marie, Germaine PIETERS

dochter van wijlen
Arthur en Clarisse SOETENS.

Geboren te Zarlardinge op 13 juni 1908 en
overleden in de H. Hartkliniek te
Geraardsbergen op 3 oktober 1985,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Wat wel eens werd bedacht, kwam nu toch
onverwacht ! Maar zou de Heer zijn goede
dienares niet wakend hebben gevonden ?

Want dat was zij! Een goede dienares van
de Heer : van in haar prille jeugd zeer
trouw volhardend tot zij niet meer kon maar
toch nog wilde! Goede dienares van haar
huisgezin : geheel haar jong leven heeft ze
gewijd aan het geluk van haar lieve ouders
en met spijt in 't hart zag ze haar bijna
‘honderdjarige vader, die ze zo kinderlijk had

bijgestaan, heengaan naar het hemels Va-
derland. Ze was om zo te zeggen de zorg-
zame moeder van haar broer en al haar fa-
milieleden die haar zo nauw aan 't harte
lagen.

Goede dienares van haar vrienden : met
raad en daad stond ze iedereen bij die op
haar krachten beroep deed.

Welaan dan zegt de Heer : «gij trouwe en
goede dienares, kom binnen in het Huis van
mijn Vader, dat ik voor alle eeuwigheid
voor u heb bereid ».

Beminde familieleden en vrienden, ik dank
U allen voor uw goede zorgen en genegen-
heid. BIlijft mij indachtig in uw vurige ge-
beden.

De families PIETERS, SOETENS,

danken U oprecht voor uw blijken van

innig medeleven in hun rouw.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




