In droefheid gedenken wij : Sterven doe je niet ineens

maar af en toe een beetje
Mevrouw en alle beetjes die je stierf
'tis vreemd , maar die vergeet je

Marleen PIETERS het is je dikwijls ontgaan

je zegt ik ben wat moe

geboren te Opbrakel op 25 november 1950 maar op een keer

en overleden te Melle op 8 december 1993 35 dan benje aan je laatste beetje toe .
gesterkt door deHH.Sakramenten der zieken. (Toon Hermans )
De families: PIETERS en MINNAERT Namis op woensdag 29 december om19.30u

danken U voor uw medeleven en gebed .

Begr . & Drukw . Raoul, Brakel.
0SS / 42 24 49




