Heer, geef hem de eeuwige rust

en dat het eeuwig licht hem verschijne |

T

Bid voor de ziel
van Mijnheer

Omer PIETERS

Weduwnaar van Mevrouw
Zoé DE CREMER
geboren te St Maria-Lierde, de 23 augustus 1885
en godvruchtig overleden te Erwetegem,
de 4 augustus 1960, voorzien van
de H.H. Rechten.

Een mensenleven is als een graankorrel die opschiet
op het veld — groeit — en vrucht voortbrengt
tot het uur is gekomen van de oogst en God het
leven terugneemt.

Heel zijn leven heeft de afgestorvene gewerkt
op 't land — Daar leerde hij van nabij vrucht-
baarheid en wasdom kennen. Zo werd ziin hele
leven als een gebed van dankbaarheid tot de
Schepper van alle dingen.

Een mens die dicht bij de natuur leeft kan Gods
spoor niet verliezen |

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, het is
allemaal zo vlug gegaan en zo onverwacht — nu
ben ik naar het Vaderhuis weer gekeerd — Blijft
gij ook allemaal trouw in dit leven aan de wet
van de liefde, zoals God dat van ons vraagt en
bidt veel voor mij — ik bid ook veel voor U |

H. Hart van Jezus, ik stel gans mijn betrouwen
op U.

Jezus, Maria, Jozef | (7 i, en 7 quad)

+

Mr & Mw Ernest Pieters-Sunnaert en kinderen;,
Mr & Mw Hilaire Pieters-Ketsman en kinderen,
Mr & Mw Albert Pieters Van Den Bossche en

kinderen zijn kindaren en kleinkinderen.
De Familién Pieters, De Cremer, Brackeleer en De
Temmerman,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van

kristelijke deelneming en danken U.

~ Uitg. Rouckhout, Erwetegem




