Op U, o Heer, heb ik gehoopt.
Dat ik niet te schande worde
in eeuwigheid.

1.

Tot vroom aandenken van

OSCAR PIETERS

echigenoot wvan
OCTAVI VAN DE CATSYNE,

geboren te Everbeek op 19 december 1903
en overleden te Opbrakel op 16 maart
1984, bediend met de H. Sakramenten
der zieken.

De families

PIETERS, VAN DE CATSYNE,
VANDECATSEYE en COOLS

danken U oprecht voor uw gebeden
en uw blijken van medeleven.

begraf. collier-de taeye (054)41 35 00 - druk de nayer moerbeke

Heeft hij gezorgd en gewerkt voor allen
die hem werden toevertrouwd, des te
groter was zijn geluk dagelijks omringd
te zijn door de liefdevolle toewijding en
genegenheid van echtgenote en kinderen,
die zich geen moeite ontzagen om elkan-
der te helpen, zonder omhaal van woor-
den of groot uiterlijk vertoon.

Nu is het uur van afscheid gekomen : wij
willen vasthouden, maar hij ontsnapt ons
en deze scheiding doet altijd pijn.

Toch willen wij dit gebeuren met groot
geloof benaderen ; de geest van geloof,
betrouwen en hoop moet in ons voort-
leven en hij, die nu afwezig is, zal in
dezelfde geest dichter bij ons zijn dan
toen hij lichamelijk onder ons verbleef.
De geest van geloof, die zich uitdrukt in
daden van geloof en naastenlie{de, willen
wij in ons laten voortleven, opdat wij
allen zouden tevreden =zijn en zouden
kunnen zeggen : ” Waarom zich nutteloos
zorgen maken ? Wij geven alles in han-
den van de Goddelijke Voorzienigheid ”.
In deze geest blijven wij het best met
elkander verenigd.

Laten wij nu allen, samen met moeder,
die altijd moedig geweest is, met bloed-
verwanten, familieleden en vrienden rus-
tig bidden, zoals wij dit thuis geleerd
hebben.
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