Aandenken aan
de Jonge Heer
Patrick PIETERS
geboren te Elst op 22 december 1969
en godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth
te Zottegem op 17 juli 1994.
Gesterkt door de H. Sakramenten.

De namis zal plaats hebben

op zondag 21 augustus 1994 om 10.30 uur.

Zijn ouders, broers, zuster, schoonzusters en de
families PIETERS - THOMAS danken U voor uw

blijken van deelneming in rouw en gebed.

Afscheid nemen is met dankbare handen alle mooie
herinneringen meedragen.

Ondanks zijn beperkingen was Patrick een gelukkig
mens. Samen met allen die hem omringden kon hij
genieten van de dagdagelijkse dingen.

Op de leefgroep had hij zijn eigen veilig hoekje waar
hij met zijn gelietkoosde speelgoed kon bezig zijn.
Hij hield van uitstapjes maken, wandelen, muziek
luisteren, genieten van het buitenzijn ...

Pieter was de vriend aan wie je steeds een hand gaf bij
het wandelen.

Naar de weekends en vakanties keek hij uit want die
waren een feest voor hem.

Honderden keren kwam hij aan de opvoedsters vragen
op zijn manier : "wanneer mag ik naar huis ?"

In je familiekring werd je op handen gedragen en je
genoot met volle teugen van de liefde en aandacht die
je daar kreeg.

Er blijft een stoel leeg aan tafel, je andere vrienden
zullen dit ook wel merken op hun manier.

Je zal gemist worden door zovelen hier in het grote
huis, maar we vergeten je nooit.
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