.I.

Vroom aandenken aan
de Heer

PAUL PIETERS

echtgenoot van
Mevrouw Christiane CLEMHOUT

geboren te Wieze op 30 december 1925
en onverwacht overleden te Aalst
op 11 februari 1987.
Oud-Strijder 1940 - 1945.

Uw gebed was een steun voor de overledene
en uw deelneming een ware troost.

Daarvoor danken U :

Christiane CLEMHOUT,

Willy en Nicole PIETERS-VAN GUCHT,
Jo en Veerle PIETERS-ROSSEEL en kinderen
Koen, Wim en Bart,

De families PIETERS, CLEMHOUT,
DE RAUW en CATELAIN.

Toen hij het lijden voor
zich zag sprak ook

Jezus Christus :

” Laat deze kelk aan mij
voorbijgaan. ”

Zwijgend droeg onze
lieve echtgenoot en vader
zijn bittere lijden.

Hij ging heen in stilte.
Wij vergeven en zijn dankbaar.

Rouwcentrum Van Damme. Druk. Schepens.




