Hij hield van 't werk gelijk een man

van bidden als een kristen ;

waarvan er weinigen wisten,

van «bid en werk» daar wist hij van. G.G.

+
VROOM AANDENKEN
aan Mijnheer

REMI PIETERS

weduwnaar van Mevrouw
Emma-Maria DE SLOOVER,

geboren te Opbrakel op 29 maart 1879 en er zacht
in de Heer ontslapen op 21 april 1964,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen.

Hij was lid van de Confrenie van het H. Hart.

- Zijn uur was gekomen...

- Uitgeput van krachten in een gelukkige ouder-
dom als een waardige bekroning van een goed be-
steed leven...

- Een goed, vroom kristen man en een voorbeel-
dig medeburger dragen wij vandaag naar zijn laatste
rustplaats. Gewonnen en opgegroeid in zijn natuur-
schone streek, leefde hij als een gelukkig en tevre-
den landman, met een sterk hart, naarstige handen
en een gestaald lichaam, 'n rotsvast geloof, trouw
aan traditie en aan de kristelijke leer... Ziedaar wie
we terug schenken aan de vrede en de rust van zijn
duurbare geboortegrond.

Hij was een rechtvaardig meuns die steeds bekom-
merd was om het welzijn van zijn gezin. Het vroeg
afsterven van zijn vrouw maakte hem zijn staat als
huisvader van een kroostrijk gezin dubbel moeilijk.
Voor deze taak heeft hij zich altiid op zeer voor-
beeldige wijze gekweten.

Als vader was hij steeds een voorbeeld voor zijn
kinderen, die in hem steeds de echte steun vonden
die zij nodig hadden.

Hij streefde niet naar ijdelheden van een ver-
dwaasde wereld, maar wijdde zich ten volle aan

datgene wat hem dierbaar was, een schoon gezin
in eer en deugd op te voeden, zijn bedrif tot bloei
en welstand te brengen

Met fierheid en trots mocht hij tijdens zijn ver-
diende rust in familiekring, terugblikken op vervlo-
gen, soms zegenrijke jaren.

Zun leven is hem niet ontnomen maar in ecn
beter veranderd waar hij na 40 jaar scheiding zijn
goede vrouw en familie zal terugzien.

Mijn geliefde kinderen, vader heeft niets onverlet
gelaten om U een verzorgde opvoeding te geven en
U tot welstand te brengen

Ik heb trouw mijn geloof bewaard en betoond.
Dank voor uw goede zorgen waarmee U mij steeds
hebt omringd en U in 't bijzonder Yvonne.

Gij allen, familieleden, buren en vrienden, die
me gekend hebt en van wie ik veel gehouden heb
en me zo dikwijls ontmoet hebt, het ga U allen
wel en weest mij en uw dierbare familieleden in-
dachtig in uw vrome gebeden.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.

De families
PIETERS,
D'HAEZE,
DE SLOOVER,
WALMACQ,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.




