Gegroet, o Kruis, onze enige hoop!

BID OM VREDE VOOR DE ZIEL VAN
de Heer

René PIETERS

echtgenoot van Mevrouw
Alice VERBRUGGEN,

geboren te Everbeek op 30 september 1885
en godvruchtig in de Heer ontslapen

te Brakel op 11 februari 1972,

voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Heer, gij neemt het leven niet van ons af,
Gij maakt het nieuw, dat geloven wij op
Uw woord, en als ons aardse huis, ons li-
chaam afgebroken wordt, heeft Jezus al een
plaats voor ons bereid in Zijn huis om daar
voor goed te wonen.

Onze duurbare overledene heeft ons zo
vlug verlaten, daarom doet zijn heengaan ons
des te meer pijn, en toch, omdat wij geloven
in het eeuwig leven, schenkt ons geloof ons
hoop en sterkte.

Neen, laat ons niet treuren gelijk degenen
die geen hoop hebben, maar bidden we opdat
onze duurbare overledene bij God barmhar-
tigheid moge vinden voor al het schone in
zijn leven.

Duurbare echtgenote, kinderen, kleinkind en
achterkleinkind, beste familie, graag had ik
nog verder gelukkig bij u allen gebleven,
doch we weten het, de mens wikt, maar God
beschikt. Zoekt in het gebed troost en sterkte
en bidt ook voor mij dat God mij moge op-
nemen in Zijn Vaderhuis.

Beste vrienden, kennissen en geburen, ook
u allen wil ik danken voor uw vriendelijke
genegenheid. Bidt ook gij af en toe nog eens
voor mij tot God dat Hij mij genadig weze.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families PIETERS, VERBRUGGEN,
BRODDELEZ, PIETERAERENTS,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming en danken U.

Druk. Jos De Vleeschouwer, Brakel




