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Heer, geef de eeuwige rust aan de ziel van
MIJNHEER

VICTOR PIETERS

echtgenoot van Mevrouw
RACHEL DE FRAINE

geboren te Nederbrakel, op 29 juli 1899,
en godvruchtig overleden in de kliniek te Brakel,
op 10 januari 1974,
voorzien van het H. Sakrament der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Het leven van de mens gaat als een schaduw
spoedig voorbij: weest dus bereid om voor de
Eeuwige Rechter te verschijnen.

Heer, uw wil geschiede op aarde als in de hemel.
Dikwijls laten wij die woorden op onze lippen
komen, maar nooit beseffen wij zo diep de draag-
kracht ervan als bij het overlijden van een dierbaar
familielid. Alleen de overtuiging dat God beter
weet dan wijzelf wat voor ons goed is, kan ons
in die momenten sterken en troosten.

De ware genegenheid voor onze overledenen be-
staat erin ze eerst te bewenen en dan voor hun
eeuwige rust te bidden. (H. Augustinus).
Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
hebt dank voor de genegenheid die ik van u mocht
ontvangen, blijft mij allen voort gedenken in een
vurig gebed voor min zielerust.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families PIETERS-PLAETENS en
DE FRAINE-SPILEERS

gevoelig voor uw blijken van medeleven,
danken U oprecht.
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