.x.

BID VOOR DE ZIEL VAN
Mijnheer
VICTOR JOSEPH PIETERS
Oud-Strijder 1914-18

weduwnaar van Mevrouw
Marie Odile Pieteraerens

geboren te Everbeek, de 25 september 1887, en er
overleden de 25 januari 1967, voorbereid door
het Sacrament van de zieken.

Leven is strijden (Job) Hij heeft de goede strijd
gestreden, zijn geloof bewaard, en daarom werd
voor hem de kroon der rechtvaardigheid wegge-
legd.

Leven is lijden (Ps 33) Zo we met Christus me-
de lijden, zullen wij met Hem ook verheerlijkt
worden (Rom.)

Leven is langzamerhand en dagelijks sterven
(H. Greg.) Slechts dan als het zaad, in de aarde
bedolven, sterft zal het schitteren door zijn vrucht

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, al wat
ik nog kan doen is u danken voor uwe gemeende
genegenheid en goede zorgen die gij aan mij hebt
besteed. Ik ga naar de hemel bij moeder. Daar
blijven wij over u waken en u voorthelpen op de
weg der deugd en der volmaaktheid. Ook gij mijn
verwanten en vrienden vraag ik een gebed voor
mijn zielerust en tot weerziens bij de Heer.

Allerbarmhartigste Jezus, verleen hem de eeuwi=
ge rust.
: R. 1. P.

De families

PIETERS, PIETERAERENS, BROD-
DELEZ en HENAU

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Dr. Modde Everbeek




