Wie deel heeft in Jezus’ lijden, zal ook deel heb-
ben in zijne vertroosting. 2 G817,
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BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

WILFORD PIETERS

Weduwnaar van Mevrouw
Emma Van De Pontseele,

geboren te St. Martens-Lierde, de 21 December 1881
en godvruchtig overleden te Geraardsbergen, de
26 November 1953, versterkt door de H.H. Sacra-
menten der stervenden.

Hij was een vroom en godvrezend man, die de
Heer diende in alle rechtzinnigheid. H. Greg.

DANKEN U.

Gelukkig de mens die niet wandelt naar de raad
der goddelozen, noch staat op de weg der zon-
daars, maar die zijn behagen stelt in het volbren-
gen van de wet des Heren. Ps. L.

Diein lijden en sterven zich overgeeft aan de wil
van God, ontslaapt in vrede. H. Alph.

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overliiden van hun

dierbare afgestorvene,

0O God, dat Uwe barmhartigheid op mij uitschij-
ne, Gij die redt al wie op U hopen. Ps.XVI.

TRIMPONT, DE GEETER,

Beminde Kinderen en geliefd Kleinkind, ik dank
U voor uwe grote genegenheid en goede zorgen.
Bedroeft U niet te veel om mijn heengaan ;: ik ver-
laat immers een tranendal voor het eeuwig geluk
des Hemels ; vandaar zal ik voor U bidden bij de
Heer. Vergeet mij intussen niet in uwe gebeden.

De Familiéen PIETERS, VAN DE PONTSEELE,

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
7i.en 7 quad, afl.

Uitg. M. De Vos, Martens-Lierde.




