God vervult niet al onze wensen
maar al zijn beloften (Dictrich Bonhoeffer)

De goede God geve rust en vrede aan Mevrouw

Yvonne-Marie PIETERS
Echtgenote van ALBERT BLONDEL

Geboren te Etikhove op 25 juni 1908 en god-
vruchtig overleden te brakel-Opbrakel op 5
oktober 1984. Gesterkt door de H. Sakramenten
Ze was lid van de vrouwenbond K.V.L\V, en
van de kristelijke bond vd gepensioneerden
en andere godvruchtige genootschappen.

Moeders hartewens was thuis te mogen sterven
-Als ik doodga-hoop ik dat je er bent-dat ik U
aankijk-dat je mij aankijkt,-dat ik je hand nog
voelen kan.-Dan zal ik rustig doodgaan -dan
hoeft niemand verdrietig te zijn, -dan ben ik
gelukkig. (Remco Campert.)

De dierbare afgestorvene is opgegroeid in een
vroom kroostrijk gezin, vroegtijdig heeft ze
haar moeder verloren, in haar prille jeugdjaren,
heeft ze het huishouden helpen verzorgen, tot
de meesten hun eigen weg gegaan zijn in het
leven. In het vooruitzicht van bijna vijftig jaar
huwelijksleven was geheel het leven van deze
vrouw en moeder even voorbeeldig in vreugde
en in haar langdurige beproeving. Heel en al
verkleefd aan haar gezin en haren thuis, heeft
ze zich met moederlijke toewijding ingezet om
haar kind in eer en deugd op te voeden en voor
te gaan. Zij was de steun en de bemoedigende
kracht voor haar werkzame, goede en getrouwe
echtgenoot. In de zware taak, die hen samen
iedere dag te wachten stond, zowel in wel en

wee. In alle eenvoud heeft ze alles wat haar
in het leven overkwam gewillig en dankbaar
aanvaard uit Gods hand, wetende dat God loont
en bekroont naar verdienste ''Wie zaait in
droefheid, zal oogsten in vreugde. (Psalm 126)
Mijn beproefde echtgenoot, Albert, mijn kinde-
ren en kleinkinderen, familie en allen die mij
offervaardig hebben bijgestaan: mijn leven was
gedragen door de blijde boodschap van de Heer
ik sterf rustig omdat ik aanvoel dat goed
nieuws me wacht. In het diepst van mijn hart
ben ik U allen dankbaar voor de attenties, het
geduld, de toewijding en de genegenheid, voor
uw hulp, bijstand en geborgenheid, die me
thuis het meest nabij waren. Bidt voor mij en
blijft trouw aan uw geloof tot we elkaar weer-
zien aan de overkant bij de Heer in volkomen
liefde en geluk. God zegene U allen.

Albert BONDEL haar echtgenoot

Hektor en Mariette PETIT-BLONDEL en kinderen

Jan, Geert, An en Kurt
haar kinderen en kleinkinderen

De families PIETERS, DE SLOOVER,
BLONDEL en HOEBEKE

danken U van harte en oprecht voor de blijken
van uw medeleven.

Namis in de St.-Martinuskerk te Opbrakel op
zondag 21 oktober om 10 u.

K.V.L.V,: groepsmis op 7 nov, 1984 om 19 u,

Begr. Raoul Druk Morre Zwalm




