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DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW
Blanche PIEYNS

weduwe van de Heer
Eugeen BLOMMAERT

geboren te Nederbrakel op 12 mei 1909
en godvruchtig overleden in het
rusthuis Sint-Ursmarus te Zegelsem
op 25 februari 1996,
gesterkt door het sakrament van de
ziekenzalving.

De families :

PIEYNS - BLOMMAERT
VAN DAELE - ASSEZ
danken U voor uw gebed en medeleven.

Namis op zondag 16 maart 1997 om 10 uur
in de kapel van het rusthuis te Zegelsem.

Ma, Méméke,

Vaak dachten wij eraan hoe het zou zijn
als je er niet meer was.

Zouden we 't wel kunnen klaren zonder jou?
Jij leerde ons zoveel...

eenvoud, werklust, goedheid.

Je wilde nog zoveel zeggen, maar had niet
meer de kracht.

Je ouderdom had je volkomen in zijn macht.
Je was moe.

Maar...

we vinden géén woorden mooi genoeg om
je te danken.

We hopen dat je nu rust mag vinden want
dat verdien jij,

méér dan wie ook!

Rouwl. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel




