DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER
Emiel PIEYNS

echtgenoot van Mevrouw Martha DE PESTER,

geboren te Nederbrakel op 15 september 1902
en godvruchtig overleden in het Stedelijk
Ziekenhuis te Ronse op 23 juni 1984,
Voorzien van de HH. Sakramenten.

« Wie zaait in droefheid zal oogsten in
vreugde. De mens gaat zijn weg en zaait
onder tranen, zingende keert hij terug, be-
laden met zijn schoven », (Psalm 125).

De pijn van elk menserhart, de hoop van
elke gelovige, wordt samengevat in de
« dood en de verrijzenis van Christus ». In
Hem is onze enige ware troost gelegen.

Als dank voor zijn goedheid, zijn zorgen
en bekommernis voor ons, voor alles wat
hij wvoor ons gedaan en betekend heeft,
bidden we: « Heer Jezus, door U over te
leveren aan de dood hebt gij voor ons de
weg gebaand naar het eeuwig leven. Wij
zijn bedroefd omdat deze mens ons ontval-

len is. Naar wie zouden we nu gaan dan
naar U. Wij vragen U ootmoedig, faat niet
toe dat dit het einde zou zijn. Neem deze
mens op in het licht van Uw aanschijn. Gij
die leeft en leven geeft tot in de eeuwig-
heid ».

Namis : zaterdag 14 juli 1984 om 8 u. 30.
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