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De Verrezen Heer heeft in Zijn heerlijkheid

opgenomen Zijn dienaar

LUCIEN PIEIJNS

echtgenoot van Mevrouw

MARTHA VAN OYCKE

geboren te Deftinge de 7 april 1926 en er schielijk
overleden de |5 mei 1966, op voorwaarde gezalfd.

Door velen gekend en bemind, werd dit plots
heengaan met verslagenheid vernomen. Levenslustig,
vol optimisme, vriendelijk en gedienstig, verscheen
hij vol toewijding voor de mensen. De mens wikt ...
God beschikt. Wij vragen ons af : waarom moet dit
alles zo wondervol verlopen ? Alleen de hemelse Va-
der kan ons hierop een antwoord geven. Laten wij
vertrouwen in Hem, die alles schikt naar 't ware ge-
geluk van de mens, ook al begrijpen wij het niet.

De mensen schikken hunne drukke dagen met
arbeid, ontspanning, door sport en vermaak. De
gejaagdheid van onze tijd houdt de mensen aan de
gang, maar de rusturen worden ingekort. Wachtend
op zijnduiven, kon niemand vermoeden dat de dood,
op een zondagmorgen, zat te wachten op deze jonge
man.

De Heer hebbe zijn ziel. De dood wijzigt haar
methode niet. Ze komt als een dief in de nacht. We
moeten altijd leven zoals we willen zijn op het ogen-
blik van het sterven. Bidt veel, en vooral 's zondags,

om z6 te mogen leven en z6 naar de eeuwigheid te
mogen gaan.

Beminde echtgenote, z6 plots verlizt ik u en laat
u alleen met een zware taak. |k heb uwe moed en
geloof leren kennen, en weet dat u hierdoor de be-
proeving te boven komt. Voor uw schone toewijding
blijf ik u eeuwig dankbaar. Door uw onophoudend
bidden hebt u mijn genezing niet bekomen. De Heer
heeft alles gewijzigd. De troost en de moed zullen
nu uw aandeel zijn.

Geliefde dochter, blijf nu moeders bestaan door
genegen dank in onophoudende zorg. Bid veel voor
mij en moeder, opdat de Heer onze veilige toevlucht
zou mogen b'ijven.

Beste broer, zuster, schoonouders, bloedverwan-
ten en vrienden, kort was het leven, blijvend is de
genegenheid door gebed en steun voor hen die meer
dan ooit dienen getroost te worden. Tot weerziens
in de hemel. Geeft me nu allen de troost van deze
H. Mis.

St. Ursmarus, patroon van mijn parochie, wees

mijn voorspreker.

De familién

PIEIJNS, FAQUET,
VAN OYCKE, VAN CAENEGHEM
danken u voor uw gebeden

en blijken van deelneming
hun betoond in hun rouw.

Uitg. O. Van Ruyskensveld, Deftinge




