VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

LUCIENNE, MARIA PIEIJNS

echtgenote van de Heer
FRANS GHIJS

geboren te Deftinge, op 26 juli 1927 en zacht in
de Heer ontslapen in de H. Hart kliniek te
Geraardsbergen, op 14 september 1980, gesterkt
door de HH. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke zegen.

+

De families PIEIJNS, GHWS,
WAYAERT en MEERSCHAUT,

zijn erkentelijk voor uw blijken van
medeleven in hun rouw en danken U.

Uitg. J. Ghijs, Deftinge

Als iemand zo rap uit ons midden wegvalt,
zoals Lucienne, dan voelt de dagelijkse samen-
leving zich diep geschokt. Dan beseffen we pas
goed hoe klein en hoe machteloos we zijn, al
zijn we begeleid door sociale verzekering en
wetenschappelijk beleid.

De Heer blijft meester over leven en sterven.
Hij alleen geeft de ware zin aan ons leven.
De diepe wonden en de zwaarwegende een-
zaamheid bij dit spoedig heengaan van Lucienne,
laten vermoeden wat ze is geweest voor hare
echtgenoot, kinderen, kleinkinderen, bloedver-
wanten en vele vrienden. Haar leven was een
getuigenis van meeleven met de anderen, door
goedheid, hartelijkheid voor iedereen. Ondanks
hare af en toe wankelende gezondheid, be-
waarde ze het levensoptimisme en de moedige
inzet van iedere dag, steeds blijgezind, onbe-
grensde liefde voor het leven, rustig vertrou-
wend op de toekomst. Nu vertrouwen we haar
toe aan God om in barmhartigheid en mildheid
haar leven te oordelen, en de vele vruchten
ervan toe te vertrouwen aan hare omgeving.

Beste echtgenoot, kinderen, kleinkinderen,
broeders, zusters en vele vrienden, ik had niet
de gelegenheid om dankbaar van u afscheid te
nemen. Mag ik u vragen voor mij te willen bid-
den opdat ik weldra, in het samenzijn met de
Heer en met allen die ons zijn voorgegaan,
biddend mag vergelden wat u voor mij gedaan
hebt en geweest zijt.

Onthoudt goed : we zijn op weg naar een
eeuwige thuis, al wat de aarde biedt en geeft
is slechts een doortocht. Onze enige schat ligt
in de hemel.

Heer, geef haar de eeuwige rust en vrede.




