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DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Marcel PIEYNS

zoon van wijlen Remy en Marie, Renilde
PIEYNS-VAN DAELE,

geboren te Nederbrakel op 25 april 1907 en
godvruchtig overleden te Zottegem in het
Sint-Elisabethziekenhuis op 20 juni 1983,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Ook zijn zwakke gezondheid heeft er toe
bijgedragen van hem een stil mens te ma-
ken. Gelukkig en hulpvaardig bij zijn familie,
voelde hij zich ook thuis in Najaarszon. Een
kleine attentie, een vriendelijke groet waren
hem voldoende om echt gelukkig te zijn.

Was hij een schoon mens, hij ging ook
als een overtuigd kristen door het leven.
Verzweeg hij zijn lijden voor de medemens,
des te meer zal hij het in zijn gebed en
zijn eucharistie opgedragen hebben aan de
Heer, wetend dat Hij alles in het leven ten
goede keert.

In  zijn voetspoor willen ook wij bidden
voor onze overledenen, en nu in 't bijzonder
voor hem, dat de Heer hem een geschudde
maat aan loon geeft voor al 'tschone en
edele uit zijn leven.

H. Hart van Jezus, aan uw oneindige barm-
hartigheid vertrouwen we onze dierbare over-
ledene toe opdat hij voor eeuwig gelukkig
moge zijn in de hemel.
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