Wij beminnen haar, o Heer, en omdat wij haar
beminden kunnen wij haar niet vergeten. H. Chrys.

B
BID VOOR DE ZIEL

van

MARIE-CLOTHILDE PIEYNS

weduwe van
CHARLES-LOUIS VAN TWEMBEKE

Geboren te Nederbrakel,
den 13 Juli 1866, en aldaar godviuchtig overleden,
den 24 April 1946,

Versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.

Het leven van de betreurde overledene was geteekend
met het teeken van het christen geloof, van plichtver-
vulling, werkzaamheid en moederlijke bezorgdheid.
De liefde en de dankbare gebeden van haar kinderen
en kleinkinderen, ook het vroom aandenken van die
haar kenden, volgen haar.

Zij aanvaardde het lief en leed, de last en de vreugde
van hetleven, steunend op God. - Haar diepe vroom-
heid tot Onze Lieve Vrouw heeft zij getoond in het
groot getal Roozenhoedjes, welke zij heeft gebeden.
Gelukkig wie Maria als geleidster heeft op den weg
naar de eeuwigheid.

Mijn dierbare Kinderen en Kleinkinderen, hebt dank
om uwe genegenheid en zorgen ; vergeet nooit wat
Vader en Moeder voor U deden ; bliif ons indachtig
in uw gebeden ; steunt elkander. Van uit den Hemel
leven wij met U allen mede.

Barmhartige Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust.

Druk. Jos. Radys-Galle, Nederbrakel.

Mevrouw Weduwe Cyriel Van Twembeke - De Bock
en kinderen ,

Mijnheer en Mevr. Remi De Turcq- Van Twembeke
en kinderen ;

Mijnh. en Mevr. Remi Uytterhaegen - Van Twembeke
en kinderen :

Mijnh. en Mev. Victor Van Twembeke - Vander Beken
en kinderen ;

De Familién Van Twembeke en Pieyns.

danken U wvan harte voor
de blifken van deelneming’
hun betoond in hun diepen

rouw,




