Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.
ZALIGE GEDACHTENIS

VAN MEVROUw
MARIE EMELIA PIELINS
WEDUWE VAN
CHARLES LOUIS LIMPENS
geboren te Ste Maria-Oudenhove den 10 Novem:
ber 1871 en godvruchtig overleden te Opbrakel
(hospitie) den 4 Augustus 1947. Voorzien van al
de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.
Lid van de Voortplanting des Geloofs en alle
godvruchtige genootschappen.

De duurbare overledene wiens afsterven we be-
treuren was steeds voor heel hare omgeving 'n
voorbeeld van schoone christelijke deugden :
godvruchtig stipt en nauwgezet in het vervullen
harer plichten; opgeruimd en vlijtig bij haar
dagelijksch werk gedienstig minzaam en zacntmoe-
dig in haren omgang was door eenieder die haar
kende geéerd en bemind; allen zullen steeds
van haar 'n stichtende gedachtenis bewaren!

Door ouderdom en ziekte langzaam ondermijnd
en uitgeput, zag ze met vredige berusting haar
einde naderen. — Stil en zacht zooals haar leven
was, is ze dan heengegaan en heeft ze haar edecle
ziel aan God teruggeschonken. Voorzeker heatt
de Heer haar in genade ontvangen en haar het
loon der uitverkorenen voorbehouden.

Teerbeminde Kinderen, U vooral moet mijn
heengaan hard en pijnlijk vallen. Jaren lang
waart gij mijn grootste vreugde, mijn groctste
troost, en eenige steun in lijden en pijn; onver-
wacht kwam ziekte en kwelling ons van elkander
scheiden en gij lieve Zusters en 1Boedverwanten
troost u in uw smart en richt te midden van uw
tranen uw blik naar God en naar den Hemel;
daar ben ik vader gaan vervoegen, daar zuilen
wij elkander eens voor immer wederzien. Duur-
bare bloedverwanten, kennissen en vrienden ge-
denkt mijne ziel in uw vrome gebeden.

Mijn Jezus Bermhertigheid 300 4. afl.

Dr. Uitg. J. Eekhout Ste-Maria-Oudenhove

Danken U voor de blijken van deelneming hun betoond in hun

De Familién LIMPENS en PIELINS,
diepen rouw.




