Wees gerust, mijn ziel, want God blijft voor
U zorgen. (Ps. 114).
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De tamilies
PIEYNS en FAQUET,

zijn erkentelijk voor uw blijken van
medeleven in hun rouw en DANKEN U.

Uitg. J. GHIJS, Deftinge

Heer, onze God, Gij alleen kent onze dagen
en wij ervaren dikwijls hoe broos een men-
senleven is.

Nu de dagen van dit leven ten einde lie-
pen, vragen wij U dat Gij deze mens uw
barmhartigheid betonen zoudt. Hij heeft zich
in moeilijke omstandigheden ingezet voor zijn
echtgenote en de kinderen. Toch was dit
leven niet altijd zo prozaisch en heeft hij
dapper moeten kampen in de vele tegenheden
des levens. Het vroegtijdig verlies der zijnen
heeft hij met stille moed gedragen.

Niemand weet wat er in het hart van een
mens omgaal. Gij alleen, Heer, weet wat ik
voor mijn volk met een goed harl heb gedaan

Wij geloven, Heer, dat de naam van iedere
mens geschreven staat in de palm van uw
hand. Laten wij meer en meer bewust wor-
den dat wij altijd nieuwe kansen krijgen om
dagelijks en wekelijks met Hem de weg te
gaan in trouwe geloofsbeleving. Laten wij
dit voor ogen houden en de nieuwe kansen
grijpen. Wij blijven hem indachtig. Over de
dood heen, zijn wij in liefde met hem ver-
bonden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Wil nu rustig de vier Akten bidden,




