De Heer komt op het onverwachts, wees daarom
steeds bereid om voor Zijn aanschijn te ver-
schijnen.

BID VOOR DE ONSTERFELIJKE ZIEL VAN
MIJNHEER

Roger PIEYNS

echtgenoot van Mevrouw
Orpha Van Hoorde

geboren te Deftinge de 2 april 1929, en overleden
te Ath, de 29 april 1959. Bediend met de
H. Olie.

Het is een pijnlijk ding in de bloei der jaren te
worden getroffen en ontrukt te worden aan de
genegenheid van een goede en liefhebbende echt-
genote. Zo dikwijls staat de mens voor het myste-
rie van het leven en de ondoorgrondelijke be-
schikkingen van de Alvermogende God. Ncoit be-
ter dan bij rampen en plotselinge dood voelt men
de machtige tussenkomst van de Heer en Meester
van de wereld aan. Hoe wijs is het dan steeds on-
derworpen aan zijn voorschriften te leven en Hem
de eer te schenken cie Hij van zijn schepselen op-
eisen moet «Leef daarom zoals gij wenst te ster-
ven» is wel de grote wenk die de Heer ons geeft.

Wij treuren en voelen innig de drozfheid aan
van dit jong gezin, dat herhaalde malen reeds door
de beproeving werd bezocht. Hoopvol was men
naar de toekomst.gericht, plannen smeedde men
gaarne, tot nu opeens alle schone dromen ver-
zwinden. In het uur der beproeving moet de
m=ns zijn troost zoeken in het geloof. God alleen
kan hun opbeuren en helpen.

Werkzaam en ijverig was hij, een goed hart he-
zat hij, elke mens heeft zijn goede hoedanigheden
die door de Heer niet over het hoofd worden ge-
zien. Om het goede dat hij deed weze de Heer
hem genadig en ontvange hem in barmhartigheid.

Mocht de Moeder van barmhartigheid voor hem
ten beste spreken en zijn geliefden troosten in
deze milde maand van mei.

De familién PIEYNS,
VAN HOORDE,
FAQUET,
MATTHYS,
SADONES,
STEVENS.

danken voor de blijken
van innige deelneming
en uwe gebeden.

Uitg. Omer Van Ruyskensveld, Deftinge.




