Zij kende op aard geen groter vreugd

‘Dan kindren leiden naar de deugd

En, elk tot raad en daad bereid,

te helpen met ootmoedigheid. G. G.
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BID VOOR DE ZIEL VAN

VICTORINE PIEYNS

echtgenote van
PETRUS D'HAEYER

geboren te Nederbrakel,
de 30 November 1872 eu er godvruchtig overleden,
de 2 Februari 1954,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Wij konden het ons niet voorstellen, wij durfden
er niet aan denken dat eensdaags dat vroom moeder-
hart, dat_ons zo hartstochtelijk beminde, zou stil val-
len, dat die zachte moederogen, die ons zo liefdevol
altijd hadden gadegeslagen, zouden uitdoven, dat die
gezegende handen, die ons zo menigmaal zegenden,
stijf en versteven zouden liggen !

Maar nu dat moeder ons verlaten heeft, knielen wij
voor U, o goede God en al is ons hart opgekropt van
droefheid, danken wij U, o Lieve Heer, om al het heer-
liike en het goede dat Gij ons door Moeder hebt ge-
schonken: die diepe godsdienstzin en ware godsvrucht
waarmede zij al haar doen en laten bezield heeft ; dat
wijs beleid waarmede zij steeds haar huisgezin be-
stuurd heeft ; de bewonderenswaardige toewijding
waarmede zij ons omringd heeft !

Hoe ledig het huis waar moeder verdwiint !

Mijn dierbare Echtgenoot, mijn beminde kinderen!
Ik was oud geworden en ouder ik werd, groter uw
genegenheid werd. 1k kan U niet genoeg bedanken
voor die liefde en zorgen die gi‘j_lmij hebt betoond. Zorg
vooral goed voor vader. O. L. Heer zal het u vergelden
Bidt allen veel voor mij, want het gebed is het beste
bewijs van uwe liefde en het beste middel om mijn ge-
dachtenis in ere te bewaren. Vaart allen wel en tot
weerziens bij O. L. Heer.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De 4 akten a. u. b.

YER-PIEYNS,
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De familién D'HAF

danken U om uw kristelijke declneming en gebe

Vandendriessche, opv. Paul De Vleeschauwer, Nederbrakel




