Dank U, Vader, want Gij hebt neergezien op de
eenvoud van uw dienaar.
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Weze dit aandenken een uitnodiging tot gebed
voor de zielerust van de Heer

Edmond PLAETE

echtgenoot van Mevrouw
Angelica ROGGE
geboren te Nederbrakel op 18 mei 1885 en er
rustig naar zijn Schepper teruggekeerd op 2
maart 1963, voorzien van de HH. Sakramenten
der zieken en de Pauselijke Zegen.
Hij was lid van de Bond van het H. Hart.

Onder de schrale stralen van de winterzon
heeft vader zijn hoofd neergelegd op het erf
dat hij zoveel jaren bewoonde en bewerkte.

Hij was nog een van die oude mensen die

meecleefde met de kring der seizoenen en be-
greep dat God uiteindelijk meester was over
vruchten, dieren en mensen. Hij beleefde in
alle eenvoud zijn rijk geloof. Met vreugde vol-
bracht hij zijn godsdienstige plichten en toen
hij ziek en helemaal verzwakt was, was hij
blij Christus in zijn oud landhuis te mogen
ontvangen en te bidden "Heer, ik ben niet waar-
dig dat Gij onder mijn dak komt, maar spreek
alechts een woord en mijn ziel zal gezond wor-
en”.

Nu is hij opgenomen in het huis van God
met zijn vele woonplaatsen en geniet hij de
volie straling van het eeuwig geluk in de he-
mel.

Dierbare echtgenote, ik dank U voor uw hulp,
uw bijstand en uw bezorgdheid, in blijde en
droeve dagen, in tijden van gezondheid en ziek-
te. Ik dank mijn kinderen voor hun liefde en

R

hun medevoelen en de zuster van het wit-gele
kruis voor haar offervaardigheid mij betoond.

Gij allen die mij gekend hebt, weest mij in-
dachtig.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families PLAETE, DE STAERCKE, ROGGE,
KINDTS en TIBERGHIEN,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.

Druk. Jos. De Viessshouwer




