Miin dierbaren, ik heb U al

wat 'k geven kon gegeven :

mijn werkzaamheid, bij dag en nacht,
mijn liefde en ook mijn leven.

t+ BID VOOR DE ZIEL ¥

van Mevrouw

Ida-Maria-Monica PLAETE

echtgenote van Mijnheer

Oscar VAN WIJMEERSCH

geboren te Nederbrakel, op 26 Maart 1888 en
godvruchtig overleden te Zottegem, op 4 Mei 1959,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart.

lig voor de blijken van

Te vroeg, helaas! is moeder voor ons gestorven; nog
lange jaren zullen wij haar moeten missen.

Haar leven was een toonbeeld van godsvrucht, liefde,
waakzaamheid, arbeid en nauwgezette plichtsvervulling ;
een boek vol wiisheid. In haar huiskring, een beeld van
goedheid,trouw en toewijding.Gans haar voorkomen droeg
de stempel van eenvoud en nederigheid, verre van alle
wereldse iidelheid en hoogmoed. Echte moeder voor haar
kinderen leefde ze voor haar huisgezin waarvan zij de
hoeksteen was. Haar hartelijke en nimmer rustende zorg
strekte zich tot allen. Als gave vruchten van een gezonde
boom groeiden rondom haar, twee roepingen, twee doch-
ters die zich voor altijd -aan de Heer toewijdden. In al de
ongemakken en tegenslagen van het leven vond ze op-
beuring en steun in het gebed, in een godvruchtig Eucha-
ristisch leven ; daar in de vrome omgang met God, leerde
ze de beproevingen met geduld en onderwerping verdra-
gen. Plotseling is ze heengegaan; sneller dan iemand
vermoeden kon. Haar laatst: stonden braken aan. Geen
enkel woord, geenenkele klacht, hoorden haar geliefden
rond haar doodsbed verenigd, over haar liPpen komen.
Bewust nam ze haar zorgen mee naar het graf ; haar kom-
mer droeg ze mee naar God in de Hemel. .

Beminde echtgenoot, geliefde kinderen, mijn afscheiden
veroorzaakt U een grievende smart, doch « onze Hoop is
de Hemel ». In die hoop blijven wij bijéén. BIijft altijd de
steun van uw oude vader en bidt veel voor mij.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust en vrede,

Zoet.Hart van Maria, wees mijn zaligheid !

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel

zijn zeer gevoe
deelneming en danken U van harte.

Eerwaarde Zuster Marie-Oscarine, in de wereld Cecile VAN WIJMEERSCH
Eerwaarde Zuster Marie-Lutgarde, in de wereld Elza VAN WIJMEERSCH;

Heer en Mevrouw Marcel VAN WiJMEERSCH-DE CAMPENAERE
De familién PLAETE, VAN WIJMEERSCH, DE STAERCKE, MICHEL,

Heer Oscar VAN WIJMEERSCH, haar echtgenoot;




