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DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEJUFFER

LEONTINE PLAETE

geboren te Nederbrakel op 30 juni 1890

en godvruchtig in de Heer ontslapen

op 15 februari 1988, in het rustoord «Najaarszon»
te Brakel.

Gesterkt door de genademiddelen van de H. kerk.

De levensloop van een mens op jaren is zeker
niet gespaard gebleven van angst, lijden en ver-
driet. En toch kan zo een mens de blijheid, en
de vreugde van het leven uitstralen.

Zo was Leontine. Met haar sterke wilskracht en
levensmoed heeft zij haar leven opgeofferd voor
haar zieke moeder. Tijdens de oorlogsjaren was
zij de toevlucht van velen. Altijd stond haar deur
open om anderen te laten delen in haar vreugde
om het leven.

Zij hield van de natuur en kon gelukkig zijn om
de eenvoudige kleine dingen die rond haar
landelijk huisje gebeurden.

Vol toewijding en met de inzet van haarzelf, gaf
zij zich ook voor het gezin van haar broer. Nooit
was het voor haar te veel of te zwaar om haar
handen te gebruiken, om haar levensblijheid te
delen met anderen. Haar rijk gevuld leven dankte
zij aan God, die haar alles had gegeven. Haar
diep geloof sprak ze ook uit tot de Moeder van
Jezus. Haar Mariadevotie sprak van een beleefd
geloof waarvan zij zelf getuigde: « Maria heeft
mij altijd geholpen ».

Op die manier kon zij dan ook afstand doen van
haar eigen huisje, om te ruilen voor een nieuwe
thuis in het rustoord. Met haar milde glimlach
toonde zij hoe dankbaar ze was voor de ver-
zorging die zij mocht ontvangen.

Nu moeten wij afscheid nemen van een mens die
zoveel voor ons heeft betekend. Hoewel zij zelf
geen kinderen had, was zij toch voor ons als
een moeder, een mens met een groot hart.
Allen zijn wij dankbaar, omdat wij een deel
mochten- zijn van haar leven.

Vanuit de hemel zal zij nu verder haar gebeden
prevelen en vragen aan de lieve Heer, dat Hij
zijn genade van goedheid en liefde verder blijft
geven aan ons.

Tante, bedankt voor alles wat van u kwam en
eenmaal hopen wij op een eeuwig weerzien.

Namis : maandag 29 februari 1988 om 19 uur
in de dekenale kerk St.-Pieter te Brakel.

De families

PLAETE, DE STAERCKE, VAN WIJMEERSCH,
ROGGE, 'T KINT, VIVILLE,

danken U voor uw blijken van deelneming.

Drukk. L. De Ruyver, Brakel
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