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Dankbaar aandenken aan
de Heer

Armand PLAETENS

echtgenoot van Mevrouw
Nelly VAN MAELDERGEM

Geboren te Nederbrakel
op 29 oktober 1904 en onverwacht
overleden in het Burgerlijk Ziekenhuis
te Ronse op 11 februari 1991,
voorzien van de HH. Sakramenten
«in extremis ».

Oudstrijder 1940 - 1945
Onder Sectie-overste van de plaatselijke
weerstand - Gebeim Leger
Gewapend weerstander - Lid S.R.A.
Vereremerkt met talrijke Burgerlijke en
Militaire onderscheidingen

Lid van de Liberale Gepensioneerdenbond.

De families Plaetens, D’Hayer,

Van Maeldergem, Heyse,

danken U voor uw blijken van
deelneming in hun rouw.

Namis : vrijdag 8 maart om 19.30 uur.

Als je van iemand houdt,
en je bent van hem gescheiden
kan niets de leegte van zijn afscheid vullen.

Je ging van ons heen,

en toch blijf je in ons midden
want onze verbondenheid

is sterker dan de dood.

Bompa, je was een man met een enig aktief
leven, met stijl en karaktervol.

Je lieve echtgenote en je kinderen waren
steeds je grote bezorgdheid.

De moeilijke tijden van de oorlog waar je
goed en kwaad beter leerde onderscheiden
kenmerkten je tot je hogere leeftijd,

je was een man, zelfzeker en rechtgeaard,
levenslustig tot je laatste dag.

Je blijft in ons doorleven met je zin voor
orde en humor, met je geduld en met je
sprekende Dblikken.

Ondanks het groot verdriet, zal God je
geven een onbegrensd geluk in een onbe-
grensde tijd,

maar ach,

ik zal je missen

zoals een mens

zijn meestgeliefde mist.

Rouwleiding Piteraerents, Brakel
Druk. Devleeschouwer, Brakel







