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Dit weze een vroom aandenken aan
Mevrouw

Juliette PLAETENS

weduwe van de Heer
Robert Ryckewaert,

geboren te Nederbrakel op 12 januari
1912 en godvruchtig overleden in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel
op 4 augustus 1977,
voorzien van de HH. Sakramenten en
de Pauselijke Zegen.

« De dood geeft de mens wijze les-
sen : hij leert ons hoe klein wij zijn
voor God; hoe kort het leven is
voor de eeuwigheid; hij spaart nie-
mand en al de menselijke pogingen
zijn vruchteloos ». (H. Alfonsus)

Zij kon terugblikken op een leven
van werkzaamheid en van tedere
zorg voor haar echtgenoot, die zij
met liefde oppastte en bijstond tot
aan zijn dood. Haar restten toen al-
leen nog enkele jaren, waarin een
ziekte haar langzaam ondermijnde.
Het werd voor haar een voorberei-
dingstijd om de overgang te maken
van dit leven naar de eeuwigheid.
Omringd door de goede zorgen van

haar familieleden en in het gelovig
besef niet ver af te zijn van het god-
delijk licht, kon =zij prevelen : «lk
ben blij, ik ben gelukkig ».

In trouwe vriendschap bidden wij
nu voor haar : « Geef rust o Heer,
en vrede aan deze vrouw en dat het
eeuwig licht over haar schijnen mo-
ge ». Amen.

De families
Plaetens,
Van den Bossche,
Ryckewaert,
de Vallejo,
danken U voor de blijken van mede-
leven in hun rouw.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




