Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.

+
BID VOOR DE ZIEL

Mathilde PLAETENS

weduwe van Mijnheer
KAMIEL RAMSDAM,
geboren te Everbeek de 13 april 1870 en
godvruchtig overleden te Nederbrakel
de 21 maart 1961,

gesterkt door de genademiddelen van
Onze Moeder de H. Kerk.

Eenvoudig, zachtmoedig, rechtschapen en godvre-
zend bewandelde zij trouw de weg van de Heer.

Zij had een onbegrensd vertrouwen in God en

Moeder Maria. Dagelijks bad zij voor haar kinderen
en kleinkinderen, voor wie ze heeft gewerkt en ge-
leefd. Want haar kinderen heeft zij opgevoed in
eer en deugd, en met raad en daad is zij hun steeds
voorgegaan. Daarom verkreeg zij reeds in dit leven
van God een deel van haar beloning : van tot haar
laatste stonden met tedere zorgen en liefde omringd
te zijn.
Beminde kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
ik dank U allen voor uw grote genegenheid voor
mij en vooral gij bij wie ik mijn laatste levensjaren
zo gelukkig heb doorgebracht, dank voor uw liefde-
volle zorgen in de lange avondstond van mijn le-
ven. Kinderen, vergeet nimmer de lessen die ik U
gaf en weest mij indachtig in uw gebeden en in de
H. Mis.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
300 d. afl.

De families
PLAETENS,
RAMSDAM,
VAN NIEUWENHOVE,
VAN WIJMEERSCH,

zijn zeer erkenteliik om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. O. Surdiacourt, Nederbrakel




