Gedenk in deze H. Eucharistieviering

mevrouw Odette Plaetens

echtgenote van
de heer Paul Van den Haute

geboren te Opbrakel

op 2 september 1936

en na een smartelijk ongeval overleden
in het A.Z. St.-Jozef te Malle

op 27 september 1991,

begeleid door de gebeden

van de H. Kerk.

Lieve, lieve mama.

Plotseling ben je uit ons leven wegge-
rukt. Wij die je nog zo hard nodig had-
den en je nog zoveel moesten vragen.
Je was een deel van ons leven, zo dag-
dagelijks en toch zo bijzonder.

Je was niet alleen onze mama, maar ook
papa's chouke en tegelijkertijd een lieve
vriendin waarop we altijd konden ver-
trouwen.

Voor de kleinkinderen blijf je steeds hun
"bobonne Shari”.

Je bezat de gave om gelukkig te zijn, de
nog mooiere gave om anderen gelukkig
te maken.

Je verstond de kunst om met je lieve
glimlach een plaatsje te veroveren in
ieders hart.

De perfectie waarmee je de kunst van
het koken hanteerde zullen alle vrien-
den en kennissen zich blijven herinne-
ren.

Afscheid nemen doet zo'n pijn, want
niets kan de leegte van je afwezigheid
vullen.

Samen met papa vouwen we onze han-
den tot een gebed en vertrouwen we op
God dat Hij je mag geven een onbe-
grensd geluk in een onbegrensde tijd.
Maar ach, ...

We zullen je missen zoals een mens zijn
meestgeliefde mist.

De familie Van den Haute-Plaetens
dankt u voor uw blijken van
deelneming.

Begraf./Priv. rouwkamers Jochums
Dorpsweg 13, 2390 Oostmalle - tel. (03) 312 22 09.







