« |k ben het Brood dat Leven geeft ».
(Ev. van Johannes)

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

RICHARD, GASTON PLAETENS

echtgenoot van Mevrouw
ALBERTA DE VOS

geboren te Nederbrakel op 8 juni 1901
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Brakel
op 8 februari 1979,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Voorzitter van de Bakkersbond Nederbrakel en
omstreken
Houder van het Nijverheidsereteken 1e Klas
en van de Gouden Medaille
der Orde van Leopold H.

Fier om het gouden ereteken der bakkersgilde,
kersvers uitgereikt nog maar, is Gaston naar de
-hemel gegaan, zijn geliefde en betreurde dochter
70 spoedig achterna.

Wat hij de Heer aan te bieden heeft is het
leven van de plichtsgetrouwen : een leven vol
bezorgdheid en onverpoosde inzet opdat anderen
het goed zouden hebben; een hart vol trotse
vreugde om zijn stamvader zijn van een nobel
kroost van aanhankelijke kinderen en fris open-
bloeiende kleinkinderen.

Hij wist dat zijn arbeid schoon was en hij
kende er de vreugde van, vrucht van het besef
dat de Heer met Goddelijke zegen zijn handen
gudlge met het dagelijks brood waar mensen om
idden.

Het brood was net beeld van zijn leven: het
maakte hem mild en hartelijk, joviaal en open-
toegankelijk voor geburen en vrienden. Door-
heen de jaren echter was ook bij hem het inzicht
gerijpt dat brood ontstaat uit geslagen en gema-
len, verkneed en gebakken graan; gefolterd
wordt het krachtig.

« Wie mijn leerling wil zijn, zegt de Meester,
neme elke dag zijn kruis op en volge Mij ».
Langs het offer van zijn harde werk en trouwe
plicht gaan naar de beloofde heerlijkheid !

Beproevingen werden hem inderdaad niet ge-
spaard ; de zwaarste wellicht kende hij negen
weken geleden nog. Het maakte hem rijp en
klaar om, zonder bang te zijn — zoals hij zei
— gesterkt met het Goddelijk Brood dat eeuwig
leven geeft, en met de gelovige bede om een
laatste kruiske, alles uit d’'handen te geven.

Dierbare echtgenote, ik dank U voor uw le-
venslange toewijding en liefde.

Beste kinderen en kleinkinderen blijf één
onder elkaar in behulpzaamheid en meegevoel,
in vriendschap en vrede, denkt voortaan nog
meer aan moeder en grootmoeder, en maakt mijn
liefde voor haar tastbaar door uw toewijding.

Heer, geef uw dienaar de eeuwige rust!

De families PLAETENS, DE VOS,
VAN DEN BOSSCHE en VAN DE CAPELLE,
danken U van harte
voor de blijken van kristelijke deelneming.
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