Heer, wij die haar lief hadden, wij vragen
hare dagen te verlengen, Gij hebt haar de eeuwige
rust gegeven ! Uw heilige Naam zij geze%end.

-l- (H. Bonav.)

ZALIG AANDENKEN VAN
MEVROUW

VICTORINE PLAETENS

Weduwe van Mijnheer
RENE VAN PEVENAGE
geboren te Everbeek op 13 oktober 1894 en er
zeer godvruchilig in de Heer ontslapen op 25
oktober 1966, bediend met de H.H. Sacramenten
der zieken en de Pauselijke zegen in het ster-
vensuur.

De dierbare overledene was de echte kloeke
vrouw uit het Boek der Wijsheid. Zij leerde
haar huisgezin leven in liefde en eenvoud des
harten. Als ware christen vrouw diende zij God
in al de oprechtheid van hart. Zij was als de
beschermengel voor allen en haar leven was één
beproeving, maar zij bleef een voorbeeld van
geduld en onderwerping.

Zij was bedeeld als de uitverkorene des Heren
met goedheid en zachtheid, vreedzaam in haar
omgang en wijs in haar raadgevingen.

Uitgeput van krachten, maar rijk beladen met
verdiensten is zij de berg des Heren opgeklom-
men, met handen zonder vlek en zuiver van hart.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, mijn lief-
de en zorgen gingen immer naar U, ik dank U
er voor van harte voor de wederliefde en hulp
mij altijd betoond tot het laatste einde. God zal
U alles vergelden.

Geliefde Familie, vrienden en kennissen, vaart
wel, ook naar U gaat mijn dank voor uw vriend-
schap mij immer betoond. Vergeet mij niet in
uw gebeden.

Barmbhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

: (300 d. afl.)

De families PLAETENS en VAN PEVENAGE,

Zeer ontroerd door Uw blijken van
deelneming, bedanken U hartelijk en
oprecht.

Uitg. Van Der Geynst, Everbeek




