Er moet toch ergens zonder zorgen
een zonnig land van vreugde zijn
waar 't altijd lente is en morgen
en wij, aan Godes hart geborgen,
ontwaken uit verdriet en pijn.
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Vroom aandenken aan
mevrouw

BLANCHE PLAITIN

echtgenote van de heer

Gregoire De Vlaminck
geboren te Overboelare op 15 februari 1932
en godvruchtig overleden in het O.L. Vrouw-
ziekenhuis te Aalst op 4 maart 1991, ge-
sterkt door het H. Sakrament der Zieken.

De families

Plaitin, De Vlaminck,

Francois en Van Der Putten
danken U oprecht voor uw gebeden en
blijken van diep medeleven in hun rouw.

Te vroeg en ook te onverwachts is zij naar
Gods vaderhuis gegaan om daar te leven
in Zijn licht en liefde.

Haar groot geloof en haar grenzeloos Gods-
vertrouwen hebben wij altijd moeten be-
wonderen. Haar gezondheid werd vroegtijdig
geknakt en toch bleef zij die last met moed
en met een stille glimlach verder dragen,
zij was zich wel bewust van haar toestand
maar toch bleef zij hopen dat het nog eens
wat beter mocht gaan.

Als zo een moeder heengaat, die helemaal
opoffering en liefde was voor de haren,
kunnen wij wel treuren en doet het harte-
pijn, maar toch hebben wij de troost dat
zij ons een voorbeeld nalaat waar wij ons
kunnen aan optrekken als wij dreigen de
moed te verliezen.

In uw liefde, Heer, weten wij nu onze
dierbare overledene veilig geborgen. Moge
zij bij U de ware vrede vinden, de vervulling
van al haar wensen en de vreugde van het
samenzijn met U en alle uitverkorenen.
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