BID VOOR DE ZIEL VAN
Mijnheer
CYRILLE PLAITIN

weduwnaar van Mevrouw
Victorine Delant

geboren te Everbeek de 1 juli 1882 en er schielijk
overleden de 4 januari 1967.

God weet hoe Hij het schikt, wat aan ieder
van ons nodig is en waarom Hij aan ons allen een
verschillend einde heeft gesteld.

De zcetste troost dien men in het graf mee-
draagt is de overtuiging dat men altijd voor God
geleefd heeft, in eenvoud van hart en rechtzinni=-
ge beoefening van het goede. Om zijn eerlijk en
rechtschapen karakter genoot hij de achting en
vriendschap van allen die hem kenden.

Gij weet, Heer, hoe redelijk onze droefheid
is; hoe pijnlijk de slag die ons getroffen heeft.
Maar wie mag U zeggen: Waarom handelt Gij zo?
Uw wil geschiede, Heer. Wij buigen het hoofd
voor uw opperste schikkingen, hoe bedroevend
zij ons ook voorkomen.

Mijn beminde kinderen, hebt dank voor de
goede zorgen waarmee ge mij in mijn oude dag
hebt omringd; nog iets vraag ik nu: vergeet mij
niet in uw gebeden. Familieleden en kennissen,
gedenkt ook gij mij met een gebed.

Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust.

De familién PLAITIN, DETANT, DE-
RUYVER en STEVENS

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw Medde, Everbeek.




