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DANKBAAR AANDENKEN AAN

Marcelle, Simonne PLAITIN

echtgenote van Marcel TUYPENS,

geboren te Everbeek op 3 juli 1920 en god-
vruchtig overleden in de St.-Pieterskliniek
te Brussel op 28 december 1983.

Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

De dierbare overledene was een mens
vol bezadigd geloof, een trouwe echtgenote
en een werkzame, voorbeeldige moeder. Zij
was minzaam en gedienstig en steeds be-
reid om iedereen te helpen.

Dierbare echtgenoot, heb dank voor uw
genegenheid en liefde waarmee gij mij om-
ringd hebt. Bewaar mijn aandenken steeds
in uw hart.

Mijn  beminde kinderen en kleinkinderen,
ik dank U ook om uw genegenheid en lief-
de, wees voortaan een troost en vreugde
voor vader. Beste bloedverwanten, toon mij
voort uw genegenheid door voor mij te bid-
den.

« God onze Heer, Gij houdt van de men-
sen zoals een vader van zijn kinderen, wij
vertrouwen moeder toe aan Uw liefde die
geen grenzen kent. Wij zijn U dankbaar voor
al het goede dat Gij ons door moeder ge-
geven hebt waardoor zij voor ons een blij-
vend teken is geworden van Uw liefde voor
ons. Breng haar nu thuis in de vreugde
van Uw Rijk waaraan geen einde komt ».

(Uitvaartliturgie)

Namis : zondag 22 januari 1984 om 10 uur.

De families
TUYPENS, PLAITIN,
DETANDT, HERREGODS,

danken U.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




