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VROOM AANDENKEN AAN
Félicien PLAMONT

echtgenoot van
Maria VERSTICHELEN.

Hij werd geboren te Zegelsem op

14 november 1912 en ging onverwacht
van ons heen in de Sint-Franciscus-
kliniek te Brakel-Opbrakel op

4 februari 1983, gesterkt door Kristus
in Zijn HH. Sakramenten.

Vertrouwend op Gods vaderlijke barm-
hartigheid komen wij deze dierbare
overleden vader toevertrouwen aan
Hem die onze Redder is.

We zijn ons bewust dat er in elk
leven fouten, maar ook vele goede
gaven zijn. Tevens weten we dat Gods
goedheid oneindig groot is, en daar-
om bidden we vol vertrouwen : « Be-
toon dan Heer, Uw barmhartigheid
aan Félicien die van ons is heenge-
gaan. Moge Hij, door Uw oneindige
goedheid opgenomen worden in het
hemels geluk ».

Niettegenstaande herhaalde vermanin-
gen dachten en hoopten we vader
nog lang te mogen behouden. Vrij
plots is er een einde gekomen aan
zijn werkzaam en zorgend leven, want
niets doen was niet voor hem. Ge-
lovig buigen we ons voor Gods be-
schikking.

Dierbare echtgenote, onze scheiding
kwam zo onverwacht, nu we elkaars
steun meer en meer nodig hadden.
Danken we de Heer voor al 't geluk
dat we mochten beleven.

Dierbare kinderen, familie en vrien-
den, ook u dank ik voor uw liefde
en genegenheid, ik hield toch zo veel
van u. Bid ook gij voor mij, dat ten-
minste kan ons verder verenigd hou-
den en tot weerziens bij de Heer.

De families PLAMONT, HUBO,

VERSTICHELEN, DE SMET,
danken U voor de blijken van kriste-
llijke deelneming.

Begrafenissen Amand Marroyen, Brakel
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




