De tijJd om God te zoeken, is dit leven.
De tijd om Hem te vinden, is de dood.
De tijd om Hem te bezitten, is de eeuwigheid.

(H. Frans van Sales)

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER
Henri PLAMONT
weduwnaar van Mevrouw
Helena DELVAEYE
geboren te Zegelsem op 19 januari 1908
en godvruchtig overleden te Oudenaarde
op 29 mei 1994,

gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.
Lid van verscheidene verenigingen.

Zonder veel omhaal van woorden, maar met plichtsbesef
heeft Henri samen met zijn echtgenote, doorheen goede
en kwade dagen gedaan wat goed was.

Terug verdwijnt hier een stukje Zegelsem, want wie kende
Henri niet. Nooit deed men vergeefs beroep op hem, voor
de parochie, kerk, klooster, altiid gereed, met een hart van
goud, vol dienstbaarheid.

Schone gaven sierden zijn persoonlijkheid, ijverig in het
goede, rechtvaardig en eenvoudig. Boven alles trof ons in
hem een grote goedheid, die leesbaar was in zijn blik, meer
nog, die openstraalde in zijn daden, welke nu de stille ge-

tuigenis blijven van een edel hart en zijn schoon gemoed.
Hij bezat de schone zekerheid en de rust van mensen die
tevreden terugblikken over een schoon en eenvoudig le-
ven.

Als een gelovig man ging hij de zijnen voor op de levens-
weg. Zijn gebed, zijn wekelikse zondagviering, zijn daad-
werkelijke genegenheid voor zijn familie en zovele mensen,
zijn regelmatige communie waren de uitdrukking van zijn
geloof in de liefdevolle God.

Hij was dankbaar voor de schone kanten van het leven uit
Gods hand aanvaard.

Hij heeft zijn leven dankbaar aanvaard, in alle rust heeft hij
zijn leven afgelegd in de handen van zijn Heer, vertrouwend
op Zijn woord, dat Hij niemand zou buitenwerpen die tot
Hem komt, omdat God Zijn vriendschap en Zijn liefde geeft
aan ieder die zijn taak als mens vervulde.

Directie en personeel van "Home 't Neerhof" bij wie ik de
laatste jaren zo'n goede zorg heb mogen vinden, hartelijk
dank!

Beste familieleden, goede buren van Zegelsem, mensen
van het Rusthuis en uallen. Ik heb mijn best gedaan. lkben
nu gelukkig.

H. Maria, bid voor hem.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor ons.

De namis heeft plaats op zaterdag 18 juni 1994
om 17.30 uur in de kapel van Home 't Neerhof te
Elst.

Uw aanwezigheid, uw gebed en medeleven
waren voor ons een bron van troost.

Hierbij danken wij U van harte.
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