« Het is alsof zij door ons heen verdween
en het licht is blijven branden. (N. T.)

T

DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW
Marie - Florence PLANCHON

echtgenote van de Heer
Pierre VAN NIEUWENHUYZE,

geboren te Ellezelles (Louise-Marie) op
10 december 1893 en overgegaan naar het
eeuwig leven te Brakel-Opbrakel
op 20 december 1974,
gesterkt door de HH. Sakramenten en de
Pauselijke Zegen.

Liefste echtgenote en moeder
Om je schoon en rijkgevuld leven, geweven
uit diepe vreugde en beproevingen

danken wij de Heer.
Om je niets ontziende moederlijke bezorgdheid
om je eenvoudige oprechtheid en dienstbaar-
heid,
om je liefdevolle fijngevoeligheid

danken wij de Heer.
Om al de liefde voor ons allen
om uw nooit aflatende inzet
van genegenheid en huiselijkheid

danken wij de Heer.

Om je diep geloof en biddend voorbeeld
om je vurig vertrouwen in de Heer en
O.-L.-Vrouw
om je onvergetelijke liefde voor het Evan-
gelie en de liturgische zang
om je beeld dat in ons hart gegrift blijft
danken wij de Heer.

Heer God,

Gij die onze naam hebt geschreven

in de palm van uw Hand,

Gij hebt ons niet voor de dood bestemd
maar voor een bestendig zijn met U.

Wij vertrouwen op het woord van Uw Zoon.
Door de dood heen zullen wij geborgenheid
vinden in het Mysterie van goedheid

dat alle begrip overtreft.

De Heer Pierre VAN NIEUWENHUYZE,
haar echtgenoot.
Mejuffer Odette VAN NIEUWENHUYZE,
Mejuffer Théréese VAN NIEUWENHUYZE,
Mejuffer Marcelle VAN NIEUWENHUYZE,
haar kinderen.
De families PLANCHON, VAN NIEUWENHUY-
ZE, COPPENS, DEN HAERYNCK,

danken U voor uw gebeden en blijken
van kristelijke deelneming.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




