VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Bertha PLASSCHAERT

geboren te Strijpen op 16 maart 1929
en overleden te Ukkel
op 30 oktober 1993.

Haar overlijden heeft in onze harten een
diepe wonde nagelaten ; wij hadden U ge-
smeekt, Heer, haar leven te verlengen, maar
U hebt haar de eeuwige rust geschonken,

U allen die ik zo innig heb bemind, blijft
verenigd en leeft op zulke wijze dat wij eens
allen in den hemel zullen samen zijn.

Heilig Hart van Jezus, hoop van die in U
sterven, ontferm U onzer.

Onze oprechte dank,

voor uw woorden van deelneming,
voor uw aanwezigheid,
voor de blijken van vriendschap

betoond aan de overledene.

De familie.




