"Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorvenl,’
(S.Jan 11, 25.)

!
IN GODS VADERHANDEN EN IN UW GEBED
BEVELEN WI] DE ZIEL AAN VAN
MEVROUW

ANNA PITAELS,

weduwa van Mijnheer
POLYDOOR DE MUNTER,

geboren te Qosterzele, op 14 december 1891
en er godvruchtig overleden op 13 oktober 1968,
gesterkt door de Genademiddelen van de H. Kerk.
LID VAN DE BOND VAN HET H. HART,

Een goede moeder is van ons heengegaan. een
moedige, diep kristelilke vrouw. Al wie haar kende
hield van haar, want ze heeft ons het voorbeeld gege-
ven van een zorgvolle, werkzame huismoeder, zeer
toegewiid aan man en kinderen. God zegent met een
kruisie. En inderdaad de kruisen zijn haar niet bespaard
gebleven in het leven. Zo mogen we hopen dat ze nu
met haar man bij de hemelse Vader mag genieten van
eeuwige rust en vrede.

Dierbare Kinderen en Kleinkinderen, ik heb getracht
met Gods hulp en vaders steun U allen als schone,
kristelijke mensen op te leiden en U het voorbeeld te
geven. Bliift moeders gedachtenis trouw en weest goed
voor elkaar, zoals ik voor U allen goed heb willen zijn.
"Eert vader en moederl, niet alleen op deze wereld
maar ook na hun heengaan naar de hemelse Vader. We
rekenen op uw gebed en op het voortleven in uw pié-
teitsvolle herinnering.

Hebt allen dank voor uw genegenheid en zorgen. En
U vooral mijn dierbare dochter, die met mij jarenfang
het dagelijks leven en al mijn zorgen gedeeld hebt,
moge O.L. Heer U sterken en zegenen. Bens zijn we
allen weer liefdevol verenigd in Gods nooit aflatende
goedheid.

O. L. Vrouw van de Rozenkrans. bid voor ons.
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Mijnheer en Mevrouw Léon VAN CAUWENBERGHE-DE MUNTER en

kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Warren COOMBE-DE MUNTER en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Roger DE MUNTER-KRIEGIER en kinderen ;

Jufffer Yvonne DE MUNTER ;

Mijnheer en Mevrouw Julien BOVYN-DE MUNTER en kinderen ;

Mijnheer Norbert DE MUNTER ;

De Familie PITAELS

De Familie DE MUNTER ;
De Famllie CACKEBEKE ;

De Familie BUYSE,

gevoelig voor uw blijk van deelneming in
hun rouw, betuigen U hun innige dank.




