Geloofd zijt Gij, Heer,

door onzz zustar ds lichamelijke Dood,

waaraan geen mens ontkomen kan.

Zalig zij die uw Heilige Wil volbrengen

want de tweede dood zal hen geen kwaad doen.
(Zonnelied van Sint-Franciscus)

Met dankbare liefde gedenken wij

ZUSTER ELISABETH

PLEHIER Héléne

geboren te Zottegem op 25 maart 1895
Geprofest te Zottegem op 2 februari 1918
Geroepen door de Verrezen Heer tot het eeuwig
leven op 21 november 1989

gesterkt door het H. Sacrament van de zieken
en het gebed van haar medezusters.

De Eerwaarde Heer Directeur

De Overste en Zusters Franciscanessen

De families Plehier en Van Den Berghe
danken u oprecht voor uw gebed en blijken
van chistelijke deelneming.

Stil en ongemerkt zoals ze leefde, is onze
goede Zuster Elisabeth naar de Hemelse Vader
teruggekeerd. Een leven voor God is volbracht.
Edelmoedig en trouw beleefde ze in alle een-
voud haar kloosterleven.

Ze was door de Heer met rijke talenten begaafd.
Ze bezat een scherp verstand, een gouden hart,
een opgeruimd gemoed. Ze was geduldig en
verdraagzaam. Ze leefde diep in God verenigd
door gebed en offer.

Al deze gaven wist ze in dienst te stellen
van haar zustergemeenschap en van de school
als lerares en directrice. Vooral de opvoeding
van de jeugd lag haar nauw aan het hart.

Haar familie was haar dierbaar en haar ge-
negenheid jegens hen diep en oprecht.

Ze bezat een grote devotie tot O.L. Vrouw.
Gedurende haar laatste levensjaren zag men
aanhoudend de kralen van haar rozenhoedje
tussen haar vingers glijden. Op 25 maart,
feest van Maria Boodschap werd ze geboren
en op 21 november, feestdag van de Opdracht
van Maria werd ze opgenomen in de eeuwige
vreugde.

Druk Bazar St.-Jozef, Zottegem
Begrafenissen De Martelaere, Zottegem




