Wie God vreest moet de Dood niet vrezen want
Zij zal hem een pron van geluk wezen.

BID VOOR DE ZIELERUST
. VAN MEVROUW

Adolphina PLETINCKX

Weduwe van Mijnheer
Petrus BROOTCOORENS,
geboren te Moerbeke de 13 Augustus 1873 en

overleden te Overboelare de 30 Mei 1952, gesterkt
door de laatste HH. Sacramenten.

Een deugdzaam leven geeft een gelukkige ouderdom.

De duurbare afgestorvene had van jongsaf geleerd
dat arbeiden een zegen kan zijn. Niet in ledigheid
heeft ze haar dagen doorgebracht. Ze was bezorgd
om haar huisgezin en zocht troost bij God.

O Heer, Gij zijt goed en vol barmhartigheid voor
degenen die U aanroepen ; daarom heb ik op U
mijn hoop gesteld en ik zal in ecuwigheid niet be-
schaamd worden.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, dank voor
uw zorgen en genegenheid. Gedenkt mij en Vader
in uwe gebeden. ’

MIJN JEZUS, BARMHARTIGHEID.

Druk E. De Croo, Koster, Overboelare.

lién PLETINCKX,

BROOTCOORENS,
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SADONES en VAN SCHOORS,

ZEER GEVOELIG VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-

NEMING HUN BETOOND BIJ. HET OVERLIJDEN
VAN HUN TEERGELIEFDE AFGESTORVENE

DANKEN U.




